
SIBERIE 

 

Siberische droom door Irina Pantaeva 

 

ISBN 90-6974-372-8 

 

Irina Pantaeva werd geboren in Siberië in een oude, authentieke Siberische cultuur en groeide op met 

een rijke erfenis van spiritualiteit en creativiteit, die dikwijls botste met de wereld om haar heen – een 

wereld vol armoede omdat haar ouders weigerden lid te worden van de communistische partij. Als 

klein meisje begon Irina de simpele daad van je elke ochtend aankleden te associëren met de vrijheid 

van zelfexpressie, een vrijheid die haar bijna in de jeugdgevangenis deed belanden. Nadat ze wordt 

uitgekozen om in een sovjetfilm mee te spelen, reist Irina naar Moskou, een stad waar oude grenzen 

en ideologieën op instorten staan. Geïnspireerd door deze nieuwe omgeving begint ze aan een 

onmogelijke reis via Parijs richting New York, waar ze met duizelingwekkende snelheid wordt 

opgenomen in de wereld van mode en film. Een eigentijds sprookje tegen de achtergrond van de val 

van het sovjetregime, beginnend bij een oud pantheïstisch volk en eindigend op de glossy pagina's 

van Vogue. 


