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De vrucht van de schande en De postwissel door Sembène Ousmane 

 

ISBN 90-5226-312-4 

 

Wanneer in een dorp in Senegal een man zijn dochter zwanger maakt, is dat voor zijn vrouw de 

laatste druppel. Haar hele leven is ze gevangene geweest van een patriarchale traditie: een 

bedriegelijke, leugenachtige moraal. Subtiel schetst Ousmane de innerlijke strijd van zijn heldin die 

zich verweert tegen een overleefde maatschappelijke orde. De gevolgen zijn voor alle betrokkenen 

dramatisch. (De vrucht van de schande is verfilmd onder de titel Niaye.) 

 

Dit boek bevat ook de novelle De postwissel, waarin we met de oude Ibrahima Dieng tot de 

ontdekking komen dat het ‘nieuwe ’Afrika in de greep van het geld is gekomen: ‘Eerlijkheid is in deze 

tijd een misdaad’. 

 

 

De Afrikaanse prinses door  Sonia Sampayo 

 

ISBN 978-90-8990-137-8 

 

Tijdens een optreden als danseres leert Sonia Sampayo de Senegalese muzikant Pap Ndiaye 

kennen. Hij is overduidelijk in haar geinteresseerd en hoewel ze de boot eerst afhoudt, weet hij haar 

toch voor zich te winnen. Al vrij snel vraagt hij haar met hem te trouwen. Dolgelukkig gaat ze na haar 

huwelijk met hem mee naar Senegal om kennis te maken met haar schoonfamilie. Die blijkt te bestaan 

uit zijn twee eerste vrouwen en hun kinderen... Sonia voelt zich bedrogen en in de steek gelaten. De 

man die ze in Spanje heeft leren kennen lijkt hier wel een vreemdeling die absoluut geen tijd voor haar 

heeft. Ze overweegt zelfs om op het vliegtuig naar huis te stappen en Pap te vergeten, maar dan raakt 

ze ondanks alles bevriend met zijn eerste vrouw. Zij sleept Sonia door de moeilijke momenten heen 

en doet haar beseffen dat ze voor zijn liefde wil vechten. 


