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Gwendolen voelt zich al op achtjarige leeftijd, als haar moeder haar achterlaat bij haar oma in haar 

geboorteland Jamaica, door het leven afgewezen. Geduende de jaren die volgen heeft ze alle reden 

om zich een verschoppeling te voelen. Ze lijdt armoede en wordt seksueel misbruikt door een 

huisvriend. En dan, als haar ouders haar onverwacht over laten komen naar Engeland, herhalen zich 

daar de problemen: ze moet zich afbeulen voor haar moeder, op school raakt ze geisoleerd, ze wordt 

het slachtoffer van incest en ontvlucht zwanger haar ouderlijk huis. Maar wat het boek aangrijpend 

maakt, zijn niet de ellende en de teleurstellingen; het is het feit dat Gwendolen ondanks alles er niet 

aan gaat twijfelen dat zij meer van het leven mag verwachten – en ze treedt de verdrukkende 

omstandigheden dan ook met een grote tegenwoordigheid van geest tegemoet, met een mengeling 

van gezond verstand en vastberadenheid, die niet alleen haar reacties zeer lezenswaard maakt, maar 

die haar tenslotte door haar troosteloze jeugd heen loodst. 


