
IRAK 

 

Safia door Johanna Awad-Geissler 

 

ISBN 978-90-6974-847-4 

 

De uit Irak afkomstige Safia groeide op in schitterende paleizen, maar niet in haar eigen land. Van 

jongs af aan leefde ze in ballingschap in onder meer Libanon en Jordanië en werd ze streng bewaakt 

door lijfwachten. Ze was 24 toen ze wapenleveranties organiseerde aan de oppositie in Irak en 28 

toen haar vader voor haar ogen op straat werd doodgeschoten door Saddams geheime dienst. In 

deze buitengewone levensgeschiedenis vertelt Safia over haar jeugd in de paradijselijke, door 

Saddam verwoeste Eufraatdelta, over de bedreigingen en de ballingschap en over haar 

onophoudelijke strijd voor de democratie en de rechten van Iraakse vrouwen. 
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Zainab Salbi was elf jaar oud toen haar vader door Saddam Hoessein werd “uitverkoren” om zijn 

persoonlijke piloot te worden. Vanaf dat moment leefden Zainab en haar familie verplicht aan zijn hof. 

Zainabs moeder leerde haar dochter de technieken om hun onvrijwillige verblijf in de “kooi met gouden 

tralies” te overleven: verberg je gevoelens achter een plastic glimlach, zeg altijd ja en probeer de 

misdaden die je om je heen ziet meteen te vergeten. Toen Zainab twintig was werd ze door haar 

ouders uitgehuwelijkt aan een veel oudere landgenoot in Amerika. Ze besloot de banden met haar 

familie te verbreken: waarom hadden ze haar zo plotseling weggestuurd ? Pas jaren later, op het 

sterfbed van haar moeder, hoort ze eindelijk de vreselijke waarheid. Het was in Bagdad een publiek 

geheim dat Saddam Hoessein vrouwen aan het hof mishandelde, verkrachtte en vernederde. Hij 

kreeg altijd zijn zin. En hij had zijn oog laten vallen op Zainab … 


